
Anker van hoop in München – Aniela en Philippe 
 

Op 27 november stapten we de trein op naar München met in 

onze reiskoffer het anker van hoop 

meegegeven vanuit onze parochie 

Heilige Helena. We gingen in München 

onze zoon Simon bezoeken die tot 

Kerst aan het Max Planckinstituut 

werkt. 

 

Rond vier uur kwamen we aan en 

deden een eerste verkenningsronde. 

Anker in de rugzak en in de Sint-

Michaëlskerk een eerste foto, haastig 

getrokken want de mis van 18u begon. 

 

Nog een tweede foto  

bij de “gouden” Maria. 

De tweede dag gingen we naar de 

mooiste kerk van München  

(volgens reisgids); Sint Johann 

Nepomuk. Echter was deze gesloten 

omwille van restauratie. Dan maar 

foto genomen aan de buitenkant.  

 



Vervolgens kwamen 

we langs de oudste 

kerk, de Sint-

Pieterskerk. Zij werd 

volledig verwoest in 

WOII en werd volledig 

heropgebouwd 

volgens plannen van 

de 18e eeuw. Hier 

trekken we foto’s vanop de eerste bank, dichterbij mocht niet.  

 

Die avond zien we onze Simon terug. 

Eindelijk weerzien! 

 

 

Op zaterdag trekken we een foto in de 

Theatinerkerk  

 

 

 

 

Tenslotte mocht de Dom (ook 

Frauenkirche) niet ontbreken! 

Hiervoor moesten we een ganse uitleg 

geven aan de suppoost en kregen we 

toelating. 

 

Op zondag hebben we geen foto’s 

meer genomen. Wel de familiemis 

bijgewoond met maar liefst 8 jonge 

misdienaars! ’s Avonds afscheid 

genomen van onze Simon. 



Wat heeft dat anker nu betekend? 

Vooreerst droegen we de parochie op onze rug (letterlijk in de 

rugzak). 

We misten in de kerken een verwijzing naar het heilig jaar alsook 

naar het thema “pelgrims van hoop”.  

Het zorgde ook voor wat spanning; iets felgekleurd, vooraan in 

de kerk uit uw rugzak halen en een foto trekken. 

Niet evident maar zo zijn er ook gesprekken ontstaan … 

Zou het anker de wanhoop van de bedelaars kunnen 

verzachten? 

 

Aniela en Philippe 

 

 

 

 

 


