
Wanzele, 6-7-8 juni, 
Het jubileumjaar 2024-2025 werd uitgeroepen tot het jaar van de hoop. Hoop, die we in deze 
turbulente tijden goed kunnen gebruiken. Er werd gevraagd ‘goede’ doelen een plaats te geven. Wij 
kozen voor de Gezinsbond waar het gezin centraal staat, de 11 november vrienden die steeds 
accenten leggen op het verleden (de oorlog) om op die manier de vrede te benadrukken en de slogan 
‘nooit meer oorlog’ in de kijker te plaatsen, tenslotte hebben we ‘samana’ die de zorg opneemt voor 
de zieken, een belangrijke pijler in de samenleving.  
Vanuit het dekanaat Wetteren werd het symbool van het jubeleumjaar, het anker, naar de kerk van 
Wanzele gebracht. 
Waarom een anker? Een anker is een deel van het schip. Een anker zelf gaat niet aanmeren maar het 
anker gaat wel het schip even ter plekke houden om nadien weer los te laten en te gaan naar een 
andere plek. Zo ben ik het anker gaan ophalen in Munte, na Wanzele ging het naar Laarne. Het was 
ook lede en dit weekend Serskamp. 
We begonnen met een startviering waar de liederen ‘ga in het schip’ en de ‘jubeleumhymne’ 
gebracht werden door ons koor. Na de viering was er een hapje en een drankje. 
Verder werd er afgesproken dat de verschillende goede doelen hun initiatief voorstelden op zaterdag 
en zondag. Het parochiehuis was open en iedereen die in de kerk kwam kreeg een drankbonnetje. 
Het werden drie dagen van ontmoeting en dit is een belangrijk item in de kerkgemeenschap. 
Wanneer Paus Franciscus oproept tot een ‘synodale’ Kerk, een Kerk waar de gemeenschap centraal 
staat dan moet dit een serieuze evolutie, revolutie worden. En dan hebben we Paus Leo XIV na  
Leo XIII, die twee jaar werkte in de sloppenwijken van Peru en zijn aandacht richt naar de zwakken in 
de samenleving, dan zijn we op het goede spoor. 


