Hoop is als een vlammetje in de duisternis — klein, maar hardnekkig. Ze fluistert zachtjes dat
zelfs de langste nacht ooit plaats zal maken voor de ochtend. Ze is geen belofte van
onmiddellijke verandering, maar een herinnering dat verandering mogelijk is.

Ze leeft in elke ademhaling die we nemen wanneer alles zwaar lijkt. In het wachten, het
verlangen, het doorgaan ondanks alles. Hoop is het geloof dat onder het puin van vandaag, het
fundament van morgen al klaarligt.

Ze is het zaadje dat wortel schiet in gebarsten aarde. Een hand die reikt waar niemand nog durft
te kijken. Hoop hoeft niet luid te zijn. Ze hoeft niet te schreeuwen. Ze groeit in stilte, en toch heeft
ze de kracht om werelden te herscheppen.

Voor mij “hoop” is:

Dat onze wereld minder egoisme kent

Dat het klimaat en milieu aanzienlijk verbeteren
Dat mensen minder financiéle zorgen hebben

Dat er minder geweld heerst op aarde

Dat hongersnood tot het verleden behoort

Dat mensen in nood worden geholpen door anderen

Massimiliano, 13

Voor mij “hoop” is:
Dat er minder oorlog is en dat iedereen gelukkig leeft.
Dat mensen elkaar met rust laten al het nodig is. En dat mijn familie gelukkig blijft leven.

Angelina, 11

“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.”

Martin Luther King Jr.



