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Welkom!  

Welkom op deze wandeling van hoop! 

Je trekt je wandelschoenen aan, gaat op tocht, begint te 

pelgrimeren… hoe lang of hoe kort ook, neem de ruimte om 

wat te vertragen. En om bewuster te worden van de 

schoonheid van de omgeving waar je doorheen trekt. Op weg 

gaan kan een tocht naar binnen ook gemakkelijker maken. En 

daarbij willen we je graag helpen! 

We geven je inspiratie mee via suggesties die je kan gebruiken op 5 haltes onderweg1.  

Tijdens je wandeling naar Oostakker kies je zelf hoeveel keer en op welke plek je even wil 

halt houden om een suggestie te bekijken. Dat is afhankelijk van de lengte van je tocht, je 

tochtgenoten, de mogelijkheden, de tijd én de zin die je hebt. Het zijn telkens eenvoudige 

opdrachten die gemakkelijk onderweg uit te voeren zijn. Ook over de (gespreks)vragen kan 

je al stappend nadenken of uitwisselen. Voor de kinderen zijn er enkele aangepaste 

opdrachten. 

Graag geven we je ook een tochtgenoot mee: Abraham, de eerste pelgrim van hoop! Lees 

alvast even deze bijbeltekst door. Het is het verhaal van de eerste, bijzondere ontmoeting 

tussen God en Abraham. 

We hopen dat je onderweg vonken van hoop ontdekt!  

 

De routes van de wandeltochten staan op de website: 

https://www.estafettevanhoop.com/wandeltochten.html  

                                            
1 Bij de opmaak van de suggesties maakten we dankbaar gebruik van de teksten uit het pelgrimsboekje 

‘Hoopvol onderweg’, Otheo Books, 2025 

https://www.estafettevanhoop.com/wandeltochten.html
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Voor volwassenen 

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, 

verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal 

wijzen. 

Ik zal je tot een groot volk maken, 

Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 

een bron van zegen zul je zijn. 

Ik zal zegenen wie jou zegenen, 

wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.  

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ 

Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, 

en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was 

toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle 

bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die 

ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar 

Kanaän. Genesis 12, 1-9 (NBV21) 

 

 

Met kinderen 

Maken jullie kennis met Abraham en Sara? 

 

“In het land bij de grote rivier 

woont Abraham met zijn vrouw Sara. 

Ze hebben daar hun huis en hun familie. 

Ze hebben geen kinderen en ze zijn al oud. 

De Heer zegt tegen Abraham: 

‘Ga uit je land weg en bij je familie vandaan. 

Ik zal je een ander land wijzen. 

Daar zal het je goed gaan. 

Je zult er de stamvader worden van een groot volk. 

De mensen zullen tegen elkaar zeggen: 

Kijk, daar gaat Abraham. Wat is hij gelukkig! 

Ik hoop dat de Heer ons net zo gelukkig maakt.’ 

Abraham doet wat de Heer zegt. 

Hij gaat op reis, met zijn vrouw en zijn neef Lot. 

Hij neemt al zijn schapen, geiten, koeien en kamelen mee, 

en ook de herders die voor de kudden moeten zorgen. 

Na een lange reis komen ze in Kanaän.” 

(Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament, NBG Haarlem 1996) 
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Halte 1: Trek weg! 

Voor volwassenen  

om over na te denken of in groep uit te wisselen 

Zoals je kan lezen in de Bijbeltekst, vraagt God al van bij de allereerste ontmoeting aan 

Abraham om weg te trekken en op tocht te gaan. Op tocht gaan is keuzes maken. Abraham 

laat heel wat achter voor zijn tocht, maar neemt ook heel wat mee.  

Zo ben ook jij vandaag deze tocht begonnen: je vulde een rugzak met het meest 

noodzakelijke, de rest bleef thuis…   

  

Wat zit er vandaag allemaal in jouw rugzak? Wat neem je vandaag mee op tocht? 

 

We dragen heel wat levenservaringen en gebeurtenissen mee in ons hart. Het zijn dingen die 

ons blij en dankbaar stemmen of ons misschien ook zorgen baren. Probeer even stil te staan: 

Wat houdt jou de laatste tijd bezig?  

Wat draag je mee in jouw hart? 

Wat wil jij loslaten? 

Je kan er vandaag voor kiezen deze tocht in verbondenheid te gaan, door iemand mee te 

dragen in je hart. Misschien een zieke? Of iemand die vandaag verhinderd was? Of voel je je 

vandaag speciaal verbonden met je parochie?  

Je kan verbonden zijn met mensen in moeilijke of hopeloze situaties: slachtoffers van oorlog 

en geweld, van armoede, misbruik… Of draag je vandaag al die vluchtelingen mee die 

onderweg zijn in de hoop op een nieuwe toekomst? 

Wie wil jij vandaag meedragen? 

Kijk onderweg uit naar een klein stukje uit de natuur dat die verbondenheid symboliseert (een 

takje, een bloempje, een steen...). Stop het in je rugzak en neem het mee tot in Oostakker. 

Daar vind je aan de grot een schaal waar je jouw symbool kan achterlaten. Wat steek je hier 

in je rugzak? 
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Met kinderen 

God vraagt Abraham om op weg te gaan naar het land dat Hij zal tonen. En dat doet hij! 

Abraham gaat op weg en laat alles achter, maar neemt zijn vrouw Sara en zijn neef Lot mee. 

Ook al zijn schapen, geiten, koeien en kamelen, en de herders die voor de kuddes moeten 

zorgen. Dat is heel wat! En jij, wat neem jij mee? 

Speel onderweg het spel : “Ik ga naar Oostakker en ik neem mee…”  

Dit gaat als volgt: Je start het spel met het uitspreken van de zin “Ik ga naar Oostakker en 

ik neem mee…” Daarbij noem je iets wat je wil meenemen, bijvoorbeeld: een flesje water. 

De volgende persoon herhaalt de zin “Ik ga naar Oostakker en ik neem mee: een flesje 

water én …” en vult de zin aan met een tweede iets. De derde deelnemer herhaalt wat de 

tweede heeft gezegd en vult opnieuw aan. Als iedereen aan de beurt is geweest, herbegin je 

met de eerste deelnemer, tot iemand een fout maakt in de opsomming. Die valt er even uit. 

Het spel gaat door tot er nog één iemand over blijft. 
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Halte 2: Gods belofte geeft hoop! 

Voor volwassenen  

om over na te denken of in groep uit te wisselen 

Abraham ontvangt van God een belofte: hij zal een nageslacht krijgen en een land om in te 

wonen. Die belofte doet hem op weg gaan. Dat is heel bijzonder! Abraham vertrouwt erop 

dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog een kind zal krijgen. Hij rekent erop dat ergens, ver 

weg, een land van melk en honing op hem wacht, al kent hij de weg niet. Want Abraham 

verlaat zich op God, tegen alle rede en onzekerheid in. De belofte geeft hem hoop. De tocht 

heeft het perspectief van de vervulling.  

Hoe kan hoop ook jou in beweging zetten? 

Vraagt God ook jou soms om op pad te gaan, om weg te trekken? 

Wat vraagt God aan jou? Wat zou Hij jou vandaag willen zeggen? 

Met kinderen 

Herlees nog eens de Bijbeltekst. De Heer vraagt Abraham en Sara om op weg te gaan, weg 

van hun familie en hun land. Dat is niet gemakkelijk. Want wie zal er voor hen zorgen als ze 

nog ouder worden? Ze hebben immers geen kinderen! Maar de Heer belooft hen dat ze een 

nieuwe familie krijgen en een nieuw land om in te wonen. 

Ken jij iemand die alles achterliet om in een ander land te wonen?  

Of ben jij wel al eens verhuisd? 

Of deed je wel al eens een grote reis? 

 Bedenk vier redenen die het de moeite waard kunnen maken om zo op weg te gaan. 
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Halte 3: God zegt: “Wees niet bang!”  

Voor volwassenen 

om te beluisteren en in groep uit te wisselen 

De tocht van Abraham is één groot waagstuk. Zonder zicht op een eindbestemming laat hij 

alle zekerheid achter en beantwoordt de roep van een God die hij niet kent. Een sprong in 

het ongewisse. Maar God stelt hem niet teleur. Gaandeweg toont Hij zich als een 

betrouwbare reisgezel, de altijd aanwezige. “Wees niet bang, Abraham, Ikzelf zal een schild 

voor je zijn”, zegt God hem, als de twijfel toeslaat.  

Geloven is vertrouwen, ook als het leven moeilijk of duister is. Op Hem mogen we 

vertrouwen, op Hem mogen we hopen! 

 

Beluister het mooie lied van de gemeenschap van Taizé: 

https://youtu.be/AJ7cNBDc5f0?si=GZ_rbhGlmo1qnXbt 

Misschien kan je het refrein meezingen? 

 

Nothing can ever come between us 

and the love of God, 

The love of God revealed to us in 

Christ Jesus. 

When I am afraid, Lord, I put my trust in 

you. 

In You I trust, I shall not fear. 

This I know, that God is on my side, 

In God I trust, I shall not fear. 

Tu sauvas, ô Dieu, mon âme de la mort 

Que je marche à la lumière des vivants. 

 

Gott macht uns gerecht, wer kann uns 

verurteilen? 

Der Vater hat seinen Sohn für uns gegeben. 

Le Christ Jésus est mort, Il est ressuscité 

À la droite de Dieu, Il prie pour nous. 

 

Weder Tod noch Leben, weder Gegenwart 

noch Zukunft 

Scheiden uns von der Liebe Gottes. 

Niets kan ooit tussen ons en de liefde 

van God komen, 

De liefde van God, aan ons 

geopenbaard in Christus Jezus. 

Als ik bang ben, Heer, stel ik mijn 

vertrouwen in U. 

Op U vertrouw ik, ik zal niet bang zijn. 

Dit weet ik, dat God aan mijn kant staat. 

Op God vertrouw ik, ik zal niet bang zijn. 

U hebt, o God, mijn ziel van de dood gered 

opdat ik in het licht van de levenden mag 

wandelen. 

God maakt ons rechtvaardig, wie kan ons 

veroordelen? 

De Vader gaf zijn Zoon voor ons. 

Christus Jezus is gestorven, Hij is opgestaan 

aan de rechterhand van God bidt Hij voor 

ons. 

Noch dood, noch leven, noch heden, noch 

toekomst 

kan ons scheiden van de liefde van God.  

   

https://youtu.be/AJ7cNBDc5f0?si=GZ_rbhGlmo1qnXbt
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Zó was Abraham met God onderweg: zonder angst, vol hoop en vertrouwen. 

Welke zin raakt jou? Waarom? 

Wie is God voor jou? Kan je een beeld vinden om dat uit te drukken?  

 

Met kinderen 

Luister naar dit mooie lied: https://drive.google.com/file/d/1wp6epD-KnoPG7L4b-

o6c7mf796N8bvRJ/view?usp=sharing  Probeer je mee te zingen? 

 

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. (2x) 

Abraham, je moet gaan wonen in het land dat Ik zal tonen. 

Tel de sterren in de nacht, zo groot wordt jouw nageslacht. 

Ik zal jou Mijn zegen geven, je geleiden allerwegen, 

en de volkeren tezaam vinden zegen in jouw naam. 

Met een woord gaat hij het wagen. Zonder verder iets te vragen 

staat hij op en gaat op reis, langs de weg die God hem wijst. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1wp6epD-KnoPG7L4b-o6c7mf796N8bvRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wp6epD-KnoPG7L4b-o6c7mf796N8bvRJ/view?usp=sharing
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Halte 4: De stille weg op  

Voor volwassenen 

Onderweg zijn is ook af en toe stilstaan. Een moment nemen om op adem te komen, iets te 

eten of te drinken. Ook op onze levensweg als christen zijn momenten van stilte 

broodnodig. Stilte brengt ons dichter bij onszelf, bij wat er leeft in ons hart. Stilte opent ook 

onze zintuigen om de omgeving bewuster te ervaren. En in die doorleefde stilte kunnen we 

ook open komen voor Gods aanwezigheid.  

Op deze halte nodigen we je uit om heel bewust de stilte te proeven, de stilte in jezelf op te 

zoeken. 

Ga enkele minuten neerzitten aan de kant van de weg.  

Of loop de volgende 10 minuten in volledige stilte.  

 

Met kinderen 

Speel deze onderweg-bingo: 

Wie het eerst iets ontdekt op deze lijst mag het onderlijnen. Wie als eerste van jouw 

groep/gezin alles heeft onderlijnd, is de winnaar.  

 

een bloempje langs de 

kant van de weg 
het koeren van een duif 

een vogel met een beetje 

rood in zijn vacht 

een wolk waar je een dier 

in herkent 
een kapelletje de wind in je haren 

de geur van gemaaid gras 
iemand die aan het bidden 

is 

iemand die een ander 

helpt 
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Halte 5: Geloof vervult het onmogelijke 

Voor volwassenen  

om over na te denken of in groep uit te wisselen 

Christenen zijn mensen van hoop. Meer nog: christenen hopen tegen alle hoop in. Hoop 

opent een ongekende toekomst. Zoals de oude ontheemde man Abraham, die met zijn al 

even oude vrouw Sara, toch nog hoopte op een land en een nageslacht.  

Voor christenen is de grond van de hoop een persoon: Jezus Christus. Door Hem is zonde, 

angst en dood voorgoed overwonnen. Hij neemt ons bij de hand om ons uit elke duisternis 

te trekken. Verrijzenis is een straal van Licht die elke duisternis doorbreekt. 

Lees onderstaande citaten door. 

Welk citaat spreekt jou aan?  

Wat betekent het voor jouw geloof? 

 

“Hoop is als een kier  

waardoor een straal van het licht  

van de toekomst in het heden valt. 

Tegelijkertijd maakt de hoop het ons mogelijk  

ons verleden in een ander licht te zien.” 

   Thomas Halik  

 

“De Heer is onze grootste vreugde,  

Hij staat altijd aan onze zijde en zal ons nooit ontgoochelen.  

Dat is het fundament van de hoop,  

die geen gewoon optimisme is,  

noch een psychologische houding  

of goed bedoelde uitnodiging om ons moed te geven.” 

   Paus Franciscus 

 

“De vreugde doorkruist onze dagelijkse ellende. Altijd zijn er gebeurtenissen die 

moed en vertrouwen geven. De bron daarvan is het vertrouwen in God en in onze 

buren, ons volk. We zijn niet ten prooi aan angst.” 

Jacques Mourad 
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Met kinderen 

Maak op de grond een kruis. Gebruik hiervoor alleen maar materiaal uit de natuur. 

En denk eens na: op welke plaatsen vind je een kruis terug? Noem er zo veel mogelijk! 

Waarom vinden we ze daar? 

Proficiat! Je hebt je bestemming bereikt! Welkom op het Feest van Hoop! 

Vergeet je niet het symbool dat je bij de eerste halte meenam, naar de grot te brengen? Als 

je je symbool in de schaal achterlaat, blijf dan gerust nog enkele ogenblikken stil. Misschien 

kan je nog een kaarsje aansteken of even bidden voor die perso(o)n(en) die je hebt 

meegedragen.
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