
Dekenale anker op bezoek 

in Ouderenzorg Philippus Neri 

Campus WZC St-Jozef 

Van Donderdag 24 April tem 13 Mei 2025 

 

Een warm welkom in deze Paastijd aan het dekenale anker  

dat aanwezig mocht zijn in de kapel van ons WZC St-Jozef. 

In Januari organiseerden we rondom het kleine anker enkele 

bezinningsuurtjes met onze bewoners van zorgflats 

het Molenhof en ons WZC.  

Ondanks hun hoge leeftijd met de talrijke beperkingen spraken 

ze zich volop uit over de hoop die leeft in hun hart. 

Dankbaarheid om hun rijk gevulde leven en een positieve 

toekomstverwachting door mensen om hen heen. 

Warme verbondenheid doorheen een knuffel, een luisterend oor, 

een knipoog of een vriendelijk woord zijn kleine tekenen 

van stille hoop en aanwezigheid… 

 

 

Het anker van hoop  

- tijdens enkele Paasvieringen 

- in deze Paastijd  

kwamen we ook bijeen  

voor gemeenschappelijke  

ziekenzalvingen in onze kapel. 

Een moment van geborgenheid 

en kracht in moeilijke momenten. 

“Ik ben er en Ik zal er altijd zijn.” 

Een boodschap van hoop in dit jubeljaar 2025… 

 



We hadden het geluk dat we ook Maria, in deze meimaand  

mochten verbinden met het anker van hoop. 

Maria krijgt steeds een plaatsje in onze kapel in de meimaand 

en de oktobermaand (rozenkransmaand). 

Zoals zij steeds op de achtergrond aanwezig was in het leven van 

haar Zoon Jezus, zo stond ze ook onder Zijn kruis. 

Steeds opnieuw bleef ze hoopvol aan Zijn zijde. 

Maria heeft dan ook een speciale boodschap voor elk van ons. 

Hoopvol blijven geloven in een toekomst  

die ons eeuwig zal verbinden 

als christenen. 

 

 

 

 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden, 
maar om een poos bij U te zijn. 
Ik heb U niets te geven, 
niets te vragen, deze dag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde, 
dat ik U bekijken mag (x2). 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken, 

maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb U niets te zeggen, 

niets te vragen, deze dag. 

Maar bewaar voor mij de grote vreugde, 

dat ik U bekijken mag (x2). 

 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen, 

maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb U niets te bieden, 

niets te vragen, deze dag. 

Laat voor mij alleen de grote vreugde, 

als ik Moeder zeggen mag (x2). 


